
ons moeder kan redelijk zeuren 

ons moeder, ze weet waar ze staat 

ooit zal ik ons moeder betreuren 

als zij mijn leven verlaat 

 
Bedroefd, maar toch dankbaar omdat zij haar favoriete iris 

een laatste maal zag bloeien, nemen wij afscheid van 
 

Clarisse Andréa Victorina 
Schiettecatte

 

geboren te Sint-Blasius-Boekel op donderdagavond 24 februari 1927, 
als kleinkind van 'Meleke Sigaar' en jongste dochter van 

Emiel Prosper 'Proostje' en Marie Romanie 'Preuts Rome' Dobijn. 
 

overleden te Gent op zondagnamiddag 12 juni 2016, 
als moeder van Michel† 'onzen dikken' Kint, Jean 'Jantje' Kint, 

en Ronald 'Ronnie, onzen kleinen' Kint-Bruynseels, 
levensgezellin van Jan 'Morense Jean' Bruynseels, 

en bazinnetje van de ongehoorzame Karla III. 

 
De crematie gaat door in strikt familiale kring, maar al wie haar oprecht 

genegen was wordt van harte uitgenodigd voor een herdenkingsmoment 
op woensdag 29 juni van 15u00 tot 19u30 

in Johan's Lodge, Boekelbaan 73, te Sint-Blasius-Boekel. 

 
geen pasters en geen nonnen, geen bloemen en geen kransen. 


